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NB  zondag 17  september 2023  
Vandaag zondag 17 september gaat  in de morgendienst De. Mw. M. Visschers uit 
Gorinchem voor.  Muzikale medewerking wordt verleend door organist Gerit Wemmers. 
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. 
 
Volgende week zondag 24 september startzondag zal in de ochtenddienst  onze eigen 
predikant  Ds. Y. Pors  voor gaan.   
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen en het koor Reflexxion.  
 
Collecte zondag  17 september   
De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie; noodhulp voor Marokko en Libië. 

Afgelopen week troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: een aardbeving in 

Marokko en een allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen 

weggevaagd en zijn er duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel 

mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. Kerk in Actie start nu noodhulp in beide 

landen.  In Marokko werkt Kerk in Actie samen met twaalf protestantse kerken en 

ondersteunen zij bij het uitdelen van voedselpakketten en het bieden van medische hulp en 

onderdak.  In Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de 

waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, 

kleding en bijvoorbeeld luiers nodig. Helpt u mee met een bijdrage om deze noodhulp 

mogelijk te maken? De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw 

bijdrage voor het Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 17 september gaan met onze hartelijke groeten naar   
br. Cees Schep. 
De bloemen worden weg gebracht door Ben en Anneke Vonk. 
 
Geloofskracht 
Ik hoor het mezelf zeggen: “wees nou maar aardig voor haar, want ik vermoed dat ze niet 
zo lekker in haar vel zit nu haar ouders….” En mijn moeder zei eerder vaak tegen mij als de 
oudste: “wees jij nou maar de wijste.” 
Iedereen die bekend is met het christendom weet dat hij lief moet zijn voor een ander. De 
mantel der liefde is ons heel wat waard. Maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. 
Als we goed doen voor anderen, wil dat niet zeggen dat we alles maar moeten verdragen. 
Want een gelovig leven is geen ‘lief’ leven, maar een eerlijk en echt leven. Ze hebben 
Jezus niet gekruisigd omdat hij lief was, maar omdat hij ten koste van ons en van alles voor 
de waarheid van alle mensen stond. Voor de liefde die puur en oprecht is. Niet voor de 
mantel der liefde. 
“Ik ben Farizeeër, dus ik houd me aan de wet. Ik hoef niet naar anderen te kijken”, zei de 
Farizeeër. “Ja, doei!” antwoordde Jezus. “Daar kwam ik niet voor!” 
Dat Jezus daarmee ook de uiterste consequentie moest ondergaan, nam Hij voor lief. Dat 
is het grootste verschil tussen ons en Jezus; Hij koos voor ‘echt’ waar wij de situatie nogal 
eens gladstrijken en goedpraten. Met een grote zwaai creëren we een illusie en slaan er de 
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mantel der liefde overheen. Waarmee de echte liefde niet meer stromen kan. “Het is al 
goed” zeg je, maar inwendig denk je nog steeds dat iemand een stommeling is. 
Jezus volgen is echt zijn. Niet met een glimlach lief zijn en alles slikken. Echte liefde kan 
alleen bestaan als alles klopt. En sus uw geweten niet met de idee dat het Jezus of God is 
die van u vraagt om lijdzaam toe te zien en aardig te blijven, want dat vroeg Hij niet. Hij 
wilde oprechtheid, waarheid en echte liefde. Daar is nooit niet geen mantel bij nodig. 
Ds. Yvette Pors 
 
Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg  
Afgelopen zaterdag 9 september heeft een grote groep vrouwen meegedaan met de 
sponsorwandeling voor Open Doors. We mogen dankbaar terug kijken op een mooie 
wandeling met een totale opbrengt van € 2023,- Dit bedrag is bestemd voor de vervolgde 
christenvrouwen in het Midden Oosten. Alle deelnemers en sponsoren hartelijk bedankt! 
 
Startweekend – zaterdag 23 & zondag 24 september 
In de maand september vieren we dat het nieuwe kerkelijk jaar weer van start gaat. We 
doen dat met het startweekend op zaterdagavond 23 september en zondagmorgen 24 
september. Thema voor het startweekend zal zijn ‘Hou vol’ en dat gaat zeker lukken met 
een mooi programma voor het startweekend en alle activiteiten en informatie zoals deze nu 
wordt verzameld en zorgvuldig weergegeven in het nieuwe jaarboek 2023-2024. 
 
In de samenstelling van het programma voor het startweekend is geprobeerd om voor 
iedereen iets aansprekends brengen, dus iedereen is welkom! 
 
Zaterdag 23 september:  
16:00 uur inloop in de Stigt en buiten bij mooi weer voor koffie/thee/limo en iets lekkers, 
16-18 uur hersenkrakers met fotoquiz, challenge met de sjoelbakkencompetitie, 
gelukzoeken met de bingo en een stormbaan (bij mooi weer) voor wie dat durft 
18:00 uur BBQ, gratis voor kids t/m 18 jaar en 18+ €12,50 p/p.  
Opgeven voor de BBQ kan tot 18 september a.s. per mail martien-petra@hotmail.com , op 
de intekenlijst in de kerk en telefonisch bij Martien 0615243070.  
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
20:00 uur afsluiting 
 
Zondag 24 september: 
9:30 uur startdienst o.l.v. ds. Yvette Pors en het koor Reflexxion en een 
bijdrage van Ard-Jan Kok over het Moldavië-project van de diaconie. 
10:30 uur taartbuffet en koffie/thee/limo na de startdienst in de 
ontmoetingsruimte. 
  
Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen en trappen graag samen met jullie af in 
het startweekend. 
Commissie Startweekend 
 
Enquête Maranathakerk  

Eerder hebben wij u gemeld dat wij er na de Kerkenraad van september op terug zouden 

komen op de enquête. Het plan is dat we de resultaten van de enquête tijdens de 

bezinningsavond van de Kerkenraad in oktober gaan bespreken. Tijdens deze bijeenkomst 

is het doel een aantal thema’s te benoemen en focus vast te stellen. Vervolgens zouden we 

deze thema’s en focus met u bespreken en verder de verdieping zoeken. Tijdens de 

gemeenteavond van begin november hopen wij met een zo groot mogelijke 

vertegenwoordiging van onze gemeente in gesprek te gaan. Hoe we dit precies gaan doen, 

hoort u nog van ons. Heeft u hierover ideeën of wilt u meedenken? Laat het ons weten! 

Groet, Wim van Oosterom en Mireille Hengeveld 
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Jeugdwerk 

Er is komende zondag kindernevendienst. Vanaf oktober, na de startzondag, starten we 

weer met het gebruikelijke rooster en is er weer op de eerste en derde zondag van de 

maand Jeugdkerk en Kindernevendienst. 

Als er oppas voor de allerkleinsten, 0 tot 4 jaar, tijdens de kerkdienst gewenst is, laat het 

aan onze scriba weten.  

Er is een Instagram account gemaakt, hierop zullen we activiteiten delen en kunnen we 

elkaar op de hoogte houden. Berichten kerk & geloven, interessant voor jong & oud. 

 We zijn te vinden op  pkn.giessenburg . Volgt u ons ook? 

 
Aangepaste Kerkdienst  
Op zondag  1 oktober 2023 is er een aangepaste Kerkdienst in de 
Immanuëlkerk, Haarsekade 58 in Gorinchem en deze begint om 15.00 uur. Het 
thema van deze dienst is “Jozef”. Voorganger is Ds. Rienks. Een ieder is van 
harte welkom ! 
 
Meet Me 
Zaterdag 7 oktober hebben we weer een uitje met Meet Me! Voor wie Meet Me 
nog niet kent: we zijn een organisatie voor christenen tussen de 25-45 jaar in de 
Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. We organiseren diverse 
activiteiten om elkaar te  ontmoeten. Kom gerust een keer de gezelligheid 
proeven! Zaterdag 7 oktober willen we gaan mountainbiken en voor wie wil 
kunnen we daarna met elkaar eten.  
Er is zowel een route voor beginners als voor gevorderden. Je kunt je t/m 22 
september aanmelden. Zie voor meer informatie en 
opgeven: meetmevijf.jouwweb.nl.  
 

Alpha-cursus 

Vanaf 8 januari 2024 gaan we met elkaar door middel van de Alpha-cursus op 

ontdekkingstocht wat het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 10 maandagavonden 

(18.30-21.00 uur) en een mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. 

We denken na over o.a. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige 

Geest en hoe werkt Hij? Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen 

die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkmensen de 

gelegenheid aan om hun geloof weer ‘op te frissen’.  We beginnen altijd gezellig met een 

maaltijd.  Vervolgens wordt er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. 

Als u voor u zelf denkt dat het weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het 

geloof, of je kent iemand voor wie dat goed zou zijn: van harte welkom! Voor meer 

informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-51979995).  

 

Gift aan opvang Oekraïense opvang in Groot Ammers 

Gedurende de periode dat de Oekraïense gasten in onze kerk verbleven hebben ze het 

zgn. ‘woondeel’ van de uitkering die zij ontvingen, aan de kerk betaald. Het idee hierachter 

was dat we op dat moment moeilijk beeld hadden bij de (extra) kosten die op ons af zouden 

komen (bv. verwarming). We hebben de balans opgemaakt en zullen € 2.500 overmaken 

aan de opvang aan Groot Ammers. Zij hebben het plan een jeugdhonk te gaan bouwen, dit 

ge 

ld komt hierbij heel goed van pas en ze zijn er erg blij mee.  
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Voedselbankjes 
Zelfs tijdens de vakantieperiode bleven de Voedselbankjes volstromen, bedankt daarvoor! 
Wilt u de komende tijd weer iets geven? De Voedselbank in Arkel kan de volgende 
producten goed 
gebruiken: 

 Shampoo / deodorant 
 Tandpasta 
 Broodbeleg 
 Schoolkoekjes 
 Pastasaus 

Helpt u mee? Alvast bedankt! 

Voedselbank 
Hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet afgelopen vrijdag en zaterdag bij de AH in 
Giessenburg. De actie was een groot succes met een opbrengst van 2543 producten. 
Een prachtig resultaat en dat terwijl ook al ruim een jaar lang wekelijks zo’n 7 tot 10 kratten 
producten via de voedselbankjes worden ingeleverd! 
We hopen dat jullie het leuk vonden om mee te doen en dat we volgend jaar weer op jullie 
hulp mogen rekenen. Ken je iemand die dit ook leuk en zinvol vindt om te  
doen? Wil je ons dan de naam, telefoonnummer en het emailadres van diegene 
doorgeven? 

Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp 
en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u 
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden 
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een 
hulpvraag terecht kunt: 
  

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  06 - 51 52 76 90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 65 13 88 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 100 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 79  

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 83 

Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

 

Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
Data ter herinnering 
23/24 september   Startweekend 
29 september  Maandsluiting in 

Bredero’s Hof, aanvang 19.00 uur Voorganger Ds. Y. Pors 
1 oktober    Aangepaste kerkdienst in Gorinchem, 15.00 uur 
1 oktober   Kindernevendienst en Jeugdkerk 
7 oktober   Meet Me 
28 oktober   jeugdactiviteit van 4-17 jaar, klimbos 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 24 september. 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag  22 september  20.00 uur inleveren bij de makers 
van de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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